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Tribune van de Nationale Voorzitter ï Tribune du Président National 

 
Met deze tweede aflevering van ons Nieuwsblad krijgt ieder lid de gelegenheid om op de 

hoogte gebracht te worden van al onze activiteiten van de laatste maanden. 

Ik ben ervan overtuigd dat het nog verbeterd kan worden. Daarvoor is de samenwerking van 

al de regionalen met de Nationale Secretaris noodzakelijk. Samenwerking om hun activiteiten 

te laten weten en ook samenwerking om dit nieuwsblad tot alle leden te verspreiden. 

Wij zitten dus nog altijd in de beginfase. Om het internationaal karakter van onze vereniging 

te benadrukken en met respect voor onze leden uit het buitenland zou ons nieuwsblad ook in 

verschillende talen ( Nederlands, Frans en Engels ) moeten uitgeven worden. 

Dit punt werd tijdens de laatste tussentijdse Nationale Bestuurvergadering  op 12 september 

besproken en daarvoor maak ik hier een oproep tot vrijwilligers om deze opdracht te 

vervullen.  Kandidaten kunnen rechtstreeks met mij contact nemen op volgende e-mail adres  

( thierry.plaitin@hotmail.com ). 

In ieder geval, vriendelijk bedankt aan de Nationale Secretaris voor zijn fijn werk en aan al de 

regionale collegaôs voor hun dierbare medewerking. 

Avec ce second bulletin dôinformation, chaque membre aura la possibilit® dô°tre tenu au 

courant de nos activités durant ces derniers mois. 

Je suis conscient que cela peut encore être amélioré. Pour cela,  la collaboration entre toutes 

les régionales et le Secrétaire National est indispensable. Collaboration dans la 

communication des activit®s et ®galement, collaboration afin dôassurer la diffusion de ce 

bulletin ¨ lôensemble des membres. 

Nous nous trouvons donc toujours dans la phase initiale. Afin dôinsister sur le caract¯re 

international de notre association et en respect pour nos membres venus de lô®tranger, notre 

bulletin dôinformation devrait °tre diffus® en plusieurs langues ( N®erlandais, Franais et 

Anglais ). 

Ce point a ®t® discut® durant la derni¯re r®union de travail du conseil dôadministration 

national le 12 septembre dernier et pour cette raison, je fais ici appel à des volontaires pour 

accomplir cette tâche. Les candidats peuvent prendre contact directement avec moi ¨ lôadresse 

e-mail suivante ( thierry.plaitin@hotmail.com ). 

En tout ®tat de cause, jôadresse mes remerciements au Secr®taire National pour la qualit® de 

son travail et aux collègues des régionales pour leur précieuse collaboration. 

Thierry PLAITIN 

Nationaal Voorzitter ï Président National IMOSPHINX ACADEMY Belgium 

Res. Cdt v/h Vliegwezen ï Cdt dôAvi. R®s. 
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Beste IMOS kameraden, 

 

Het is alweer een hele tijd geleden (lees te lang) dat ons vorig nummer van Sphinx verspreid 

werd, maar hier is er weer één. 

De bomen beginnen hun bladeren te verliezen, na een mooie nazomer zetten de temperaturen 

ons aan om een truitje meer aan te trekken, de gezelligheid van het haardvuur doet weer zijn 

intrede. Velen onder ons maken zich op om weer deel te nemen aan de Hoogdag van 

herdenken namelijk de 11 november plechtigheden, de datum die luidt als een klok. Hier en 

daar is er zelfs al publiciteit te zien of te horen voor Kerstgebeurtenissené de Kerstman kan 

maar beter oppassen dat zijn arrenslee geen botsing krijgt met de ezel van St Maarten of 

Sinterklaas, zeker nu de strenge doch rechtvaardige hulp van Zwarte Piet niet meer 

gegarandeerd kan worden. Het jaarwiel dreigt meer en meer lek te lopen, eeuwenoude 

waarden en normen, zelfs die voor de kinderfantasieën worden ter discussie gesteld. Een 

generatie die diversiteit hoog in het vaandel voert heeft er blijkbaar alles voor over om onze 

identiteit te laten verloederen, dit uiteraard met eigenbelang voor ogen. Sommigen stellen 

zelfs de monarchie en België in vraag. Niet te vatten, al zeker niet voor wie de 

troonsbestijging van Koning Filip I gezien heeft. Een frisse wind waait door een zich 

herstellend België, het Koningspaar staat er echt. Jaren waren we jaloers van het moderne 

Nederlandse prinsenpaar, nu Koningspaaré.wel we hebben er nu zelf ®®n. Prinses Astrid 

heeft met succes Haar eerste handelsmissie met vrucht volbracht. Zeg nu zelf, wie van zij die 

de geschiedenis beminnen haalt het in zijn hoofd om deze waarden in vraag te stellen?!? Nog 

een geluk dat er verenigingen zoals IMOS bestaan die zo nu en dan eens de slapende 

medeburgers wakker schudden met gewaagde uitspraken. Ik durf luidop te denken dat er 

anders van herdenken niet veel meer zou overblijven, hoewelé.100 jaar na datum zou die 

Eerste Wereldoorlog wel eens een flinke stuiver kunnen opbrengen. Misschien kunnen de 

mensen er toch eens aan denken en kunnen wij herdenken. 

Ik hou mijn hart vast want wie zullen de volgende vergeten spoken zijn? De generatie van 

Wereld Oorlog II slachtoffers, de Korea veteranen (ja dat land van de Olympische Spelen), de 

veteranen van de Afrika operaties, de veteranen van de recentere operaties zoals ex-

Joegoslavië ï Libanon ï Afghanistané? Enfin tot zover ligt er niemand echt van wakker, laat 

ons alvast de belangrijke zaken aanpakken. Zwarte Piet is dat nu echt een kleurling of is dat 

gewoon roet uit de schoorsteen? Zouden we die vraag niet eens stellen aan een Oud-strijder of 

Veteraan? Wie weet kan zo iemand er ons iets over vertellené 

 

 

Met Vaderlandslievende groet, 

Uw Nationaal Secretaris, 

Jurgen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Nieuws uit de Regionale Afdelingen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Sectie Antwerpen 

 
Voorzitter: Raymond Havermans 

Ondervoorzitter: Etienne De Maesschalck 

Secretaris: Raymond Havermans 

Penningmeester: Raymond Havermans 

Kanselier: Albert Van Den Broeck 

 

 Hoge Franse onderscheiding voor Dirk Martin. 

 
Tijdens een intieme plechtigheid op 13 maart 2013 werd in de ñR®sidence de Franceò te 

Brussel door de Franse Ambassadeur , Bernard VALERO , aan Dhr Dirk MARTIN het 

bijzonder ereteken toegekend van ñ Officier dans lôOrdre des Palmes Acad®miquesò. 

Hij ontving deze hoge onderscheiding wegens zijn zeer gewaardeerd historisch onderzoek en 

talrijke publicaties zowel in België als Frankrijk over de Tweede Wereldoorlog . 

Omringd door zijn familie en in gezelschap van Generaal Jef Van den Put , Hoofd Militair 

Huis van de Koning , en andere vooraanstaanden n werd de ceremonie besloten met een 

gezellige receptie . 

Dhr Dirk MARTIN is aangesloten bij IMOS ï regionale Antwerpen , C / 2913 

 
Werden vereremerkt: 

 

Distinguished Merit Cross with Palm and Star: 

Dhr Willy LUYCKX  

Ridder:  

Dhr Johan DE BLOCK 

Dhr Marcel WOUTERS 

Officier:  

Dhr Christiaan DE JONGHE 

Commandeur: 

Dhr Jean ï Paul VAN GOETHEM 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sectie Brabant 

 
Voorzitter: Karel Laeremans 

Ondervoorzitter: Johny Stiers 

Secretaris: Luc Reniers 

Penningmeester: Johny Stiers 

 

Werden vereremerkt: 

 

Ridder:  

Dhr Ludo BEELEN 

Dhr Jean FINOULST 

Dhr Alphonse OLEMANS 

Dhr Jacques RUMMENS 

Officier : 

Dhr Alfred OTTENBOURG 

Mevr Yvonne VOSSIUS 

Groot Officier:  

Dhr Karel LAEREMANS 

Dhr Luc RENIERS 

Dhr Johny STIERS 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sectie Ieper-SW Vlaanderen ï Engeland ï Hainaut 
 

Voorzitter: Jurgen Sinnesael (commissaris a.i. Ieper Noord) 

Secretaris: Nancy DôHerck (commissaris Ieper Noord) 

Penningmeester: Roger Lefebre (commissaris a.i. Ieper Zuid) 

Kanselier: Thierry Plaitin (commissaris Moeskroen) 

PR & festiviteiten: Annie Compernolle (commissaris Ieper Zuid) 

Vaandeldrager: Johny Wyffels (commissaris Heuvelland) 

Commissaris Kortrijk: Omer Gardin 

Commissaris a.i. Kortrijk: Lutgarde Tack 

Commissaris de Panne: Louis Vanderhaeghen 

Kastoezichters: Robert Pottel & Andreas Janssens 

Commissarissen: Albert den Turck & Jozef Caessens 

 

Collegae, 

 

Onze Sectie is naar goede gewoonte weer zeer druk bezig geweest, sinds de laatste Sphinx 

hebben we al onze jaarlijkse daguitstap achter de rug en ons banket was wederom een schot in 

de roos. Naast deze twee activiteiten, de grootste op de regionale kalender heeft onze sectie 

ook present getekend voor tal van andere gebeurtenissen, zo waren één of meerdere 

bestuursleden aanwezig op: 

07 april: Veteranendag te Ieper 

21 april: promotiefeest van de Gemedailleerden van België te Heule 

25 april: ANZAC Day te Zonnebeke 

08 mei: Herdenking V-Day te Ieper 

11 mei: maaltijd van de Gemedailleerden van België te Ieper 

25 mei: promotiefeest IMOS ondersectie Hainaut te Moeskroen 

08 juni: maaltijd IMOS ondersectie SW Vlaanderen te Kortrijk 

21 juli: Te Deum te Ieper 

21 juli: Nationaal défilé te Brussel 

01 sep: herdenking bevrijding te St Omer 

05 okt: promotiefeest van de Gemedailleerden van België te Ieper 

Daarnaast waren ook nog de vele deelnames aan de Last Post ceremony onder de Menenpoort 

Enkele sfeerbeelden van de plechtigheid te St Omer 

  
 

  



 

 

IMOS daguitstap 11 juli 2013. 

 

 

AS JY BY ONS IN DIE LAND VAN DIE SOMME KOM KUIER, SAL WY JOU 

RONDVAT stond te lezen op de uitnodigingen. Dit deed menig IMOS lid de oogleden 

knipperen want hoewel het Nederlands leek kwam het eerder over als laat-op-de-avond 

Nederlands. Verder op de uitnodiging stond de verklaring, het bleek om de taal te gaan die 

gesproken wordt in het land van de vuvuzelaôs, Zuid Afrika, en de titel werd vertaald in:  

Als je bij ons in het land van de Somme op bezoek komt zullen wij jou rondleidené 

 

En wij wegé. 

We begonnen dit dagje uit met een achterstand op schema, de moderne technologie 

had voor een communicatiestoornis gezorgd. Al bij al werd de schade beperkt en 

tegen dat iedereen zich zijn plekje had eigen gemaakt mocht er al terug uitgestegen 

worden. Aan de rand van Delville Wood liet iedereen zich de croissants (we waren 

tenslotte in Frankrijk) en de fruitsap smaken. Dit in open lucht wat een traditie 

geworden is om de reistijd wat te drukken. 

Vervolgens werd de geschiedenis over dit fel bevochten stuk slagveld uit de doeken 

gedaan. Als randinformatie werd uitgelegd hoe het komt dat Duitse militairen zo 

stokstijf konden staan en hoe ze aan die vreemde snor kwamené Wat iedereen met 

verbazing sloeg was de gelijkenis tussen de regimentsmascotte en haar naamgenoot 

onze kersverse Regionale Secretaris Nancy. De kloof tussen een springbok en een 

spring in het veld is niet bijster groot. 

Een bezoek aan het bijgelegen museum en bos sloot de eerste etappe van de rit af. 

De volgende halte was gelegen op een interessante plek, op een oppervlakte van een 

spreekwoordelijke zakdoek groot lagen een Franse, een Britse en een Duitse 

begraafplaats. Verenigd in de dood zoals dat heet. Verder filosoferen over het nut 

van herdenken gebeurde aan de kapel van de Comité du Souvenir Français waar de 

Nationale Voorzitter van de gelegenheid gebruik maakte om de internationale 

banden te versterken met een niet te onderschatten partner. 

Hoog tijd om de volgende etappe aan te vatten, niet direct de langste want tegen 

iedereen neerzat gingen de deuren alweer open. Een kasteel/restaurant zou dus de 

plaats zijn waar de inwendige mens versterkt zou worden met apéro en ander lekkers. 

In ware tempelierstijl, en dit bedoel ik niet in de culinaire zin van het woord, liet 

iedereen zich alles smaken. 

De volgende etappe ging richting Albert, waar onder de kerk een indrukwekkend 

gangenstelsel aangelegd is dat tijdens de Tweede Wereldoorlog dienst deed als 

schuilplaats tijdens de luchtbombardementen. Bij elke stap die we dieper de trap 

afdaalden, keerden we verder en verder terug in de tijd. Eenmaal beneden opende 

zich een ware historische schatkamer. Bewapening en munitie lagen er 

tentoongesteld, men kon kijken door loopgraafperiscopen, er waren tal van 

panoramaôs en aan het einde was er een heuse battlefield experience. 

Eenmaal de razernij van het oorlogsgebeuren voorbij was, was het felle zonlicht een 

verademing. Wat een contrast, de duistere gang met getuigen uit een fel verleden had 

plaats gemaakt voor de wondere kleuren van het stadspark, het nijdig huilen van 

overvliegende granaten was overgegaan in het getjilp van de vele vogels. Een 

wandeling in het stadspark, een passage aan de etalages, een bezoek aan de 

kathedraal of gewoon een terrasje, er was voor elk wat wils in Albert. 

De volgende etappe bracht ons naar Rijsel waar we in onvervalste Amerikaanse 

Rock ôn Roll stijl het avondmaal geserveerd kregenémet Belgisch gerstenat. Er 

werd gepraat over de mooie uitstap en er waren zelfs al enkele kameraden die 

voorzichtige pogingen ondernamen om al iets meer te weten te komen over het 

reisdoel voor editie 2014é 

 

 



Zoals steeds vloog de tijd weer veel te snel en na een emotionele, recht uit het hart 

komende boodschap van ons aller Annie waren we alweer aan de brandweerkazerne 

te Kortrijk. Moe maar voldaan werd afscheid genomen en de leuze ñtot volgend jaarò 

scoorde voortreffelijk. 

Editie 2014 gaat richtingéé..jawel hoor Frankrijk. Ik zou zeggen: tot volgend jaar. 

 

Enkele sfeerbeelden 

 

       
 

     
 

 
 

 

Jullie gids, 

Jurgen 

 

 



 

 

Een Regioniaal Bestuurshuwelijk 

 

In aanwezigheid van tal van prominenten van Vaderlandslievende Verenigingen en militairen 

hebben Regionaal Voorzitter Jurgen Sinnesael en Regionaal Secretaris Nancy DôHerck, beide 

koersfanaten, hun Koninginnerit in de Tour van hun leven afgewerkt op 21 september. 

Het burgerlijke huwelijk werd ingehuldigd door de burgemeester van Ieper en het kersvers 

paar werd de eer bewezen met een militaire erehaag en een detachement vaandels. Een 

doedelzakspeler zorgde voor de muzikale sfeer, terwijl ons aller bekende Guy Vrancken dat 

met volle overgave deed tijdens het avondfeest. 

 

 
 

   
 

 

 

Aan allen, onze welgemeende dank voor de sympathie, 

Jurgen & Nancy cycling Team. 

 

 

 

 

 

 

 



Jaarlijks promotiefeest op 12 oktober 2013 

 

Dit jaar waren we terug op onze vertrouwde stek in Salons de Lissewal. Voor sommigen was 

het nog niet zo lang geleden dat ze hier aan het feesten waren voor de aankomst van Jurgen & 

Nancyôs aankomst tijdens hun Koninginnerit. 

 

De gasten werden verwelkomd door het Regionaal Bestuur. 

Na de inplaatsstelling van de vaandels werden de Franse, Britse, Luxemburgse, Belgische en 

Europese hymnes gespeeld. 

Er werd eer bewezen aan de ons ontvallen leden, dit ingetogen moment gebeurde met de 

medewerking van onze jeugdige nieuwe leden. 

De Regionale Voorzitter richtte enkele woorden tot de aanwezigen, waarna de Nationale 

Voorzitter het talrijk opgekomen publiek toesprak.  

Vervolgens werden enkele verdienstelijke leden gedecoreerd door de Nationale Voorzitter, 

hierbij bijgestaan door de Nationale Kanselier. 

Het protocollaire gedeelte werd afgesloten met de toast op de Koning. 

Daarna volgde een academische zitting over de Commonwealth War Graves Commission. 

 

Naar goede gewoonte volgde een heerlijk banket en werden de opgelopen calorieën afgewerkt 

op de dansvloer olv onze Guy. 

 

Ontvingen een onderscheiding tijdens de promotiefeesten te Moeskroen en Ieper: 

 

Ridder/Chevalier: 

Madame Annie VANGANSBEEK 

Monsieur Daniel GEIMER 

Monsieur Alexis ZIMMER 

Monsieur Baudouin ZIMMER 

Monsieur Claude-Edouard PETHE 

Madame Marie SIXTE 

Mevr Nadia RASSON 

Dhr Jean ï Luc VERBEKE 

1MC Kurt VERHELLE 

Dhr Gilbert DECLERCQ 

Dhr Bruno DEQUEECKER 

Officier:  

Dhr Albert BARBIER 

Dhr Jean OLLEVIER 

Dhr Dominique DEBELS 

Monsieur Albert BILLAU 

Madame Myriam BAUVAL 

Distinguished Merit Cross with Palm and Star: 

Monsieur Christian MASY 

Monsieur Guy MISSON 

Monsieur Jean-Marie DOYEN 

Dhr Rudy MAES 

Dhr Danny BOUCKENOOGHE 

Merit Cross: 

Dhr Johnny WYFFELS 

Monsieur Josué RICHARD 

Commandeur: 

Dhr Eric NAESSENS 

Dhr Hervé PAUWELS 

Dhr Alfons VAN DER MAELEN 

Dhr Hervé DEMUYNCK 

ADC Herman VAN MEERSCHE 

 

 



 

Groot Officier:  

Dhr Lucien BISSCHOP 

LT Stéphane DEBEVERE 

Groot Commandeur: 

Cdt v.h. Vliegwezen (Res) Thierry PLAITIN 

Medal of Merit with Palm:  

1LT Jurgen SINNESAEL 

 

 

Tot zover het overzicht van wat de Regionale zo allemaal meegemaakt en mee gemaakt heeft. 

Dit laatste bedoel ik in de meest letterlijke zin van het woord want zonder de inzet van het 

Regionaal Bestuur zou er veel minder mogelijk geweest zijn. Ik hou er dan ook aan dit team 

te feliciteren en te bedanken voor de vele schone momenten. In één adem door hoop ik dan 

ook verder op jullie te kunnen rekenen want zoals wij allen wetenébestuurslid zijn is een 

werkwoord. 

In naam van onze Regionale wens ik jullie allen alvast prettige eindejaarsfeesten toe enne 

voor onze Regionale : smoet julder kietn moa voe 2014é 

 

Met vaderlandslievende groet, 

Jurgen Sinnesael 

Regionaal Voorzitter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sectie Kust ï Brugge ï Nederland 
 

Voorzitter: Freddy Pollet 

 

Het Vaandel van ondersectie Nederland tijdens de parade nav Veteranendag op 7 september te 

Roermond. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Werden vereremerkt: 

 

War Medal of General Eisenhower: 

Pte LAWFORD J. + 

Interallied Distinguished Service Medal: 

Pte LAWFORD J. + 

Distinguished Merit Cross with Palm and Star: 

Dhr Aloysius BIERHUIZEN 

Dhr Reginald DE ROMIJN 

Dhr André SMITS 

Dhr Robert VANEKER 

Dhr Camillus VEREECKE 

Dhr Ernie YEOMANS 

Distinguished Merit Cross: 

Dhr Erik MULLER 

Ridder:  

Mevr Judith BARNEVELD 

Dhr Pascal CABOOTER 

Mevr Nellie HUIJERMANS 

Dhr Raymond PAULISSEN 

Officier:  

Dhr Peter Mc WILLIAMS 

Dhr Rik - Leonard PREVO 

Dhr Marinus VAN AALTEN 

Groot Officier:  

Dhr Philippe SANDRAS 

Prins Karel TELLINGS 

Dhr Theodorus VISSER 

Groot Commandeur: 

A. BOUTERSE 

Dhr  John HUNTER 

Veterans Peace Cross: 

Dhr Pascal CABOOTER 

Dhr Marnix VAN EGROO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sectie Limburg ï Liège 
 

Enkele sfeerbeelden van de plechtigheid aan het stadhuis en op de begraafplaats te Boncelles. 

 

       
 

      
 

 
 

Werden vereremerkt: 

Ridder:  

Dhr Christian DELGOFFE 

Officier:  

Dhr Dschero GANJUURYN 

Dhr Jean ROOSEN 

Dhr Norbert SONVIL 

Dhr Jean-Claude THIELEMANS 

Groot Commandeur: 

Dhr Serge TORETTE 

Veterans Peace Cross: 

Dhr Christian DELGOFFE 

 


